1.5. De mensenwijdingsdienst

Waarom deze ongebruikelijke naam voor wat in de Rooms-Katholieke Kerk de mis heet of
eucharistieviering?

Het essentiéle van een sacrament is dat de mens door Christus in tegenwoordigheid
van God geplaatst wordt. Omdat Christus aanwezig gedacht wordt in het sacrament, vindt er
een wijding plaats. Dit wil zeggen: in de handeling van het sacrament werken God en mens
samen. Bij een kerkelijke zegen ligt dat iets anders: daar wordt van de mens uit om de
medewerking van God gebeden. De mensenwijdingsdienst is een sacrament evenals de
eucharistie van de Rooms-Katholieke Kerk. De naam geeft aan wat letterlijk bedoeld is:
wijding van de mens.

De Christengemeenschap kent evenals de Rooms-Katholieke Kerk zeven
sacramenten. Met de voltooiing van het sacrament van de eerste mensenwijdingsdienst was
de stichting van de Christengemeenschap een voldongen feit. In de tijd die daarop volgde
gaf Rudolf Steiner de liturgie voor de andere sacramenten.

In de Christengemeenschap nemen de sacramenten een centrale plaats in.



