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Hartewarmte en geesteslicht 

Wie ooit in alle rust voor de Sixtijnse Madonna stond en de 

blik van zowel de moeder het als kind heeft vervolgd kent 

de ervaring die dan opgedaan kan worden. Zelfs staande 

voor een goede kopie neemt men waar dat de blik van de 

Madonna gericht is op het hart van de toeschouwer en de 

blik van het kind zich lijkt te richten op diens voorhoofd. De 

ene blik gericht op het hartegebied en het andere op het 

gebied van het denken en het bewustzijn. 

In het verwachtingsvolle toeleven op de komst van de 

Messias leefden de Essenen met een bijzondere profetie: 

men verwachtte een priesterlijke én een koninklijke 

Messias die het heil zou brengen. In Jezus zag men de 

vervulling van beide en Johannes de Doper die nauw met de 

Essenen in verbinding stond kende dat geheimenis. 

In de kersttijd leven we meer met de beelden van het hart, 

met de beelden van de aanbidding van de herders. Eerder 

het priesterlijke. Met Epifanie zijn het gekroonde hoofden 

die knielend hun gaven brengen. 

In het epistel van de tijd van Epifanie wordt de intentie van 

de goddelijke wereld verwoord dat zich hartewarmte voegt 

bij geesteslicht in het mensenwezen. Dat samengaan bergt 

en borgt een genade die heil brengt. De schilder Rafaël 

droeg dat geheimenis ook diep in zijn wezen 

        Ignaz Stegeman 
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Door heel de keten van je levens 
aarde-na en aarde-ver, 
houdt immer zegenend je engel 
boven je hoofd jouw eigen ster. 
 
Ga je in afgrijzen, nood en schande, 
van alle hoop ontdaan, ontwricht – 
ook in het allerdiepste duister 
vlamt der waarheid eeuwig licht. 
 
Onder doornen, onder rozen, 
onveranderd, vol van zin, 
straalt over je zielewezen 
het ‘Ik Ben’ van het oerbegin. 
 
Iedere nacht kun je aanschouwen 
hoe nieuw met iedere dag 
zich verzoenend jou nabij is 
je engel met zijn vleugelslag. 

 
    Manfred Kyber 

 
 

Verschijning van het licht 
 

Epifanie wil zeggen: ‘verschijning’.  Dat sluit aan bij woorden uit de 
kersttijd die oproepen ‘het goddelijke in het zichtbare te schouwen 
en voor het onzichtbare liefde te laten ontvlammen’.  
Epifanie maakt zichtbaar dat aan de verschijning van Christus op 
aarde als belofte en als doel alle mensen deel hebben.  Op het 
kerstfeest van de geboorte volgt het feest van de voortschrijdende 
belichaming en werkzaamheid van Christus onder de mensen.  
 

            Ignaz Stegemane 

je engel je  



    Genius Astri 
 

    Durch die Kette deiner Leben 
      erdennah und erdenfern – 
      immer segnend dir zu Haüpten 
      hält dein Engel deinen Stern. 
   
      Geh in Grauen, Not und Schande, 
      wandre aller Hoffnung bar, 
      auch im allertiefsten Dunkel 
      flammt das Licht, das ewig war. 
 
      Unter Dornen, unter Rosen, 
      unbeirrt seit Urbeginn 
      leuchtet über deiner Seele 
      das urewige ‘Ich Bin’. 
 
      Jede Nacht kannst du es schauen, 
      neu zu jedem neuen Tag. 
      rührt dich reinigend und sühnend 
      deines Engels Schwingenschlag. 
 
      Manfred Kyber 
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