
Over de Paastijd en de werking van de feesttijden 

Bij de vernieuwingen in het religieuze leven dat wij in onze gemeenten vieren behoort 
het uitgroeien van de feestdagen tot feesttijden. Michaël is een feesttijd van 4 weken, en 
niet meer slechts één dag.  

De Kersttijd duurt 12 dagen. En ook het Paasfeest, dat traditioneel twee dagen duurt, is 
uitgegroeid tot een feesttijd van bijna 6 weken. 

Bij Hemelvaart gaat de Paastijd over in een volgende stemmingskleur en bij Pinksteren 
mondt de Paaskring uit in de drie dagen van Pinksteren, de kortste Feesttijd die wij 
kennen. Je kunt in die weken in een feesttijd binnen groeien.  

Je kunt merken dat op bijvoorbeeld 14de of 36ste Paasdag je zo’n feest anders innerlijk 
kunt ervaren dan op de eerste dag.  

Met de evangeliedelen en het steeds weer horen van de paasgebeden aan het altaar, het 
beleven van het krachtige rood en groen van de cultische gewaden, begint de opstanding 
in je te werken en kun je de levenswerking van de Opgestane meer en meer ervaren. 

De Paastijd van het jaar begint met de Lijdenstijd, de periode van de 4 zondagen vóór 
Pasen. Dit is de enige cultische tijd die korter is geworden dan in de traditie. Geen 43 
dagen, namelijk vanaf as-woensdag, maar vier weken. In deze vier weken is de cultische 
kleur wél de hele tijd zwart. Best confronterend als je bijvoorbeeld voor het eerst een 
kerk van De Christengemeenschap binnenstapt in die periode! En dan komt dat 
wonderlijke: In korte zinnen van het begin- en eind epistel klinken woorden waarin je als 
mens je diep aangesproken kunt voelen en wel in je onvermogen. De Goddelijke wereld 
erkent de mens en spreekt hem direct aan. In het invoegsel na het credo richt de mens 
zich op zijn beurt in een innig gebed naar de geestelijke helpers. Nergens in het jaar 
ontstaat zo’n intimiteit in het epistel en het invoegsel in de Mensenwijdingsdienst.  

Misschien bedoelde een jeugdwijdeling dat, toen hij ooit zei dat hij van het zwart zo’n 
troost vond uitgaan. Deze volledige erkenning van de eenzaamheid, van de nood die we 
als aardse mensen kunnen ervaren in de afzondering van God, kan je ook als troost 
ervaren. Ook in deze Lijdenstijd kunnen we groeien. Groeien in het besef van het 
onvermogen. En groeien in de ervaring van troost die begint te werken daarin. Die troost 
gaat dan in de kracht van de Opstanding werken. Je leven opnieuw ontvangen en mèt dit 
nieuwe leven toekomst voor de hele aarde. Wij ademen weer óp en kunnen verder. 

Met de woorden van Novalis:  

Het hart is de sleutel van de wereld en het leven. 

Men leeft in deze hulpeloze toestand om lief te hebben en anderen verplicht te zijn.  

Door onvolkomenheid krijgt men het vermogen om de invloed van anderen op te kunnen 
nemen en deze vreemde inwerking is het doel.  

In ziekten moeten en kunnen ons tenslotte slechts anderen helpen. 

Zo is Christus van dit gezichtspunt uit in elk geval de sleutel tot de wereld. 

Een Goede weg naar Pasen wenst u Marie-Hélène van Tol.


