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Uit	de	Bergrede	

Jezus	sprak:	‘Verzamelt	voor	uzelf	geen	schaBen		op	aarde:	
zij	worden		door	ongedierte	en	verval		bedreigd		en		dieven	
breken	in	om	ze	te	stelen.	Vergaart	u	veeleer	schaBen	in	de	
hemel	die	noch	door	mot	en	roest	verteren	en	die	niemand	
van	u	nemen	kan.	Want	waar	uw	schat	is		daarvoor	slaat	uw	
hart.	
Niemand	kan	twee	heren	dienen.	Of	hij	zal	in	zijn	ziel	de	een	
haten	en	de	ander	lieIebben	of	hij	 is	de	een	toegewijd	en	
wendt	zich	van	de	ander	in	verachJng	af.	Gij	kunt	niet	God	
willen	 dienen	 en	 tegelijk	 uw	 hoop	 op	Mammon	 als	macht	
van	het	aardse	stellen.	

Vraagt	 u	 dus	 niet	 bezorgd	 af:	 ‘Wat	 zullen	wij	 eten	 en	wat	
zullen	 wij	 drinken	 en	 waarmee	 zullen	 wij	 ons	 kleden’.	
Daarop	 is	 het	 streven	 gericht	 van	 hen	 die	 van	 God	
vervreemd	 zijn.	 Uw	 hemelse	 Vader	 weet	 dat	 gij	 al	 deze	
dingen	 nodig	 hebt.	 Zoekt	met	 alle	 kracht	 van	 uw	 ziel	 naar	
het	 rijk	 van	 God	 en	 zijn	 gerechJgheid,	 dan	 zal	 ook	 al	 het	
andere	u	ten	deel	vallen.	

Maakt	 u	 dan	 niet	 onvruchtbare	 zorgen	 voor	 de	 dag	 van	
morgen,	want	die	dag	zal	zelf	brengen	wat	tot	haar	behoort.	
Het	is	genoeg	wanneer	iedere	dag	zoveel	aan	eigen	last	met	
zich	brengt	als	haar	is	toegemeten’.	

													MaBheus	06,	19	–	34	

Jaargang	1	nr.	24	 Aan	de	Stroom	



We	ervaren	dagelijks	dat	iedere	dag	de	last	met	zich	brengt	
die	haar	is	toegemeten.	En	trouw	begeleiden	ons	de	noden	
van	vandaag	en	zullen	dat	ongetwijfeld	 	ook	morgen	weer	
doen.	Daar	zo	zorgzaam	en	zorgvuldig	als	mogelijk	mee	om	
te	gaan	is	deel	van	het	leven	van	alledag.	

Wat	 is	 het	 voor	 een	 dag	 die	 komt	 die	 heel	 andere	 noden	
met	 zich	 brengt	 dan	 die	 ons	 vandaag	 belasten	 en	 soms	
bedrukken?	

Deze	komende	dag	zullen	we	allemaal	op	een	goed	moment	
binnengaan	 wanneer	 we	 het	 leven	 op	 aarde	 verlaten	 en	
sterven.	 Dan	 gaat	 het	 niet	 meer	 om	 eten	 en	 drinken	 of	
kleding	 of	 om	 alles	 wat	 de	 mens	 hier	 aards	 beziBen	 kan.	
Dan	gaat	het	om	wat	in	de	loop	van	het	leven	als	innerlijke	
kracht	in	de	ziel	van	de	mens	is	gerijpt.	Dan	gaat	het	om	het	
vermogen	 in	de	goddelijke	wereld	staande	te	blijven	en	de	
engelen	en	andere	geestelijke	wezens	te	schouwen	die	ons	
omringen.	

We	leiden	nu	nog	een	bestaan	waarin	uiterlijke	zorgen	hun	
plaats	 en	 zelfs	 hun	 betekenis	 hebben.	 Dat	 blijY.	 De	 eerste	
morgenglans	 van	 de	 nieuwe	 dag	 kan	 vandaag	 echter	 al	
gezocht	 en	 gevonden	 worden.	 Aan	 het	 altaar	 leren	 we	 in	
alle	 sJlte	 en	 ingetogenheid	Hem	kennen	die	morgen	maar	
ook	al	vandaag	onze	bijstand	is.		 	 	 	

								Ignaz	Stegeman	



Het	 regelmaJg	verzenden	van	deze	digitale	uitgave	 ‘Aan	de	Stroom’	 is	 in	
principe	 graJs.	Mocht	 u	 echter	 uit	 waardering	 toch	 iets	 extra’s	 voor	 de	
gemeente	 RoBerdam	 willen	 doen,	 dan	 besteden	 we	 die	 schenking	 ten	
behoeve	van	de	nieuwbouw	achter	onze	Michaëlkerk.	U	kunt	een	bijdrage	
onder	de	naam	‘Aan	de	Stroom’	overmaken	op	rekening:	NL23	TRIO	0254	
6661	40	t.n.v	De	Christengemeenschap	RoBerdam.	

Aanmelden	voor	digitale	ontvangst:				michaelkerkroBerdam@gmail.com	

‘Aan	de	Stroom’	is	een	uitgave	van	De	Christengemeenschap	RoBerdam	
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