
Trinitarische Tijd 

Op een sabbat gaf Jezus onderricht in een synagoge. En zie, daar was 
een vrouw die al achttien jaar lang de geest van een ziekte met zich 
droeg. Zij was helemaal krom en kon zich met geen mogelijkheid 
oprichten. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en sprak tot haar: 
‘Vrouw, weest verlost van uw ziekte’. En toen hij haar zijn handen 
oplegde, kon zij zich weer oprichten en verhief zij haar ziel in dank tot 
God. 

Maar de overste van de synagoge werd boos omdat Jezus op de sabbat 
genas en sprak tot de menigte: ‘Zes dagen zijn er om te werken. Kom 
op die dagen om u te laten genezen en niet op de sabbat!’ Maar de 
Heer sprak: ‘Huichelaars! Maakt niet eenieder van u op de sabbat zijn 
os en ezel los van de voederbak om ze te laten drinken? En zou deze 
dochter van Abraham die achttien jaar lang door een duistere kracht 
gebonden werd dan niet op een sabbat van haar boeien bevrijd 
worden?’ 

	 	 	 	 	 	 	 Lukas 13, 10 – 17 

Gedurende heldere nachten kan men soms een prachtige maan aan de 
hemel zien staan die het nachtelijke landschap verlicht. Toch is het 
geen eigen licht van de maan: het is het licht van de zon dat door de 
maan gereflecteerd wordt.  

Wanneer Lukas in zijn evangelie spreekt van een vrouw die al achttien 
jaar lang in een geestelijk onmacht leeft, lijkt hij te verwijzen naar een 
samenhang met de maan en haar cyclus. Dat de vrouw krom was van 
zwakte en in het geheel niet rechtop kon staan, vond zijn oorzaak in 
haar geestelijke oriëntatie. 

Als de mens zoals de maan in zijn verstandelijke bewustzijn uitsluitend 
intellectuele gedachten spiegelt en herhaalt, wordt het op den duur 
koud en doods. Zo’n geestverlaten bewustzijn buigt zich steeds meer 
naar de aarde. Wordt ‘krom’.  



In het hoofd van de synagoge treedt dat beeld op als in een extreem. 
Daar spreekt een verstand dat oordeelt vanuit vaste regels, vanuit 
ijzeren wetten en kille logica. Vanuit een werkelijkheid die scherp 
omlijnd en zeer zintuiglijk is. 

Waar deze krachten liefdeloos en cynisch optreden, noemt Christus hen 
huichelaars: hypokritai. Maar is dat woord niet ook van toepassing in 
de huidige situatie waarin politieke leiders en leiders van grote 
internationale gremia binnen uitsluitend intellectuele opvattingen over 
gezondheid en ziekte op vele gebieden dwingend en vergaand ingrijpen 
in de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de mens? 

Christus legt de vrouw de handen op. Daarin wordt de vrouw iets 
gewaar wat ze voordien niet kende: het hartebloed van de wereldliefde 
doorstroomt haar en maakt haar gezond. Ze richt haar hoofd op en kan 
haar bewustzijn weer naar de hogere wereld en de geest wenden. En de 
ziel die zich weer tot Christus verheffen kan, begint God te prijzen. 

De mensenwijdingsdienst spreekt dit ook aan. Na het bewuste knielen 
met het brood en met de kelk worden we ertoe opgeroepen het 
goddelijke dat ons gegeven is op te nemen in ons denken. Christus wil 
ook ons zegenend steeds zo aanraken dat we ons kunnen verheffen en 
daardoor steeds meer MENS worden. 

	                       	 	 	 	 	         
 Ignaz Stegeman


