De geestelijke wapenrusting

Boven al het andere, mijn broeders en zusters, verbindt u met de
werkingsmacht van Christus in uw innerlijk. Vindt kracht in zijn sterkte. Draagt
de Godskracht in u als een wapenrusting, om opgewassen fe zijn fegen de
arglistigheid van de tegenmachten.

Want onze strijd gaat niet tegen wezens die belichaamd zijn in vlees en bloed.
Wij strijden tegen geesten, die sinds het oerbegin van de wereld ver van iedere
verwandeling staan. Wij stfrijden tegen geesten die de schepperkracht
ontkennen Wij strijden tegen de geestwezens van de duisternis die zich in deze
tijd verheffen. Tegen de geest van het boze die in het rijk onder de hemelen
heerst.

Daarom: neemt de u door God geschonken wapenrusting aan om gewapend te
zijn op de dag dat het boze heersend wordt om staande te blijven tot het
gehele werk voltooid is.

Brief van Paulus aan de Efeziérs 6, 10 - 19

Het epistel van de Michaélstijd schetst de geestelijke gestalte van Michaél
zonder dat diens naam klinkt. Er wordt wel een drietal kenmerken genoemd:
een gelaat waarvan ernst vitstraalt, voeten die geen aardse zwaarte kennen en
een hand die ooit dreigend naar de draak gestrekt was maar nu het gebaar
maakt hém te volgen die ons leidt tot een dieper inzicht in de daad van
Christus op Golgotha.

De mens met zijn gelaat, handen en voeten is geschapen naar een oerbeeld
zoals dat ook bij dit geestelijke wezen tot vitdrukking komt. Daar is echter al
werkelijkheid wat voor de mens nog eerder een hoog ideaal is en waar hij nog
een lange weg naartoe heeft af te leggen.

In zijn brief aan de Efeziérs schetst de apostel Paulus een mensengestalte
waarin dat verre perspektief doorklinkt, verbonden met hoge morele en
religieuze vermogens en krachten. Paulus roept het beeld op van een
geestelijke wapenrusting die de mens kan aantrekken en dragen.

Omgord met het strengste gevoel voor waarachtigheid, beschermd door een
pantser van gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidwilligheid het
evangelie van de vrede uit te dragen. Het schild van het geloof, de helm van
het heil en het zwaard van de geest.



Het zijn Michaélische krachten en vermogens die Paulus beschrijft: het hoofd
dat de helm draagt, de borst die is gepantserd, de handen die het zwaard
voeren en het schild beschermend houden. En geschoeide voeten.

Een vluchtige indruk zou kunnen doen denken dat deze geestelijke
wapenrusting op een viterlijke strijd zou duiden. Dat is echter geenszins het
geval. In werkelijkheid staat ze in dienst van de vrede: waarachtigheid,
gerechtigheid, geloof, heil en het geestwoord zijn voorwaarden voor werkelijke
vrede op grote en op kleinere schaal.

Ze dienen het overwinnen van de zelfzucht en van strijdzucht die uiteindelijk
vitlopen op geweld en vernietiging.

De Michaélische krachten bereiden een plaats voor Christus voor die de harten
van de mensen vredig maakt. Ze zijn erop gericht die ook in het hoofd, in de
handen en in de harten te laten doorwerken opdat het de mensen vereent. De
ernst en de gestrengheid van Michaél dienen de liefde en de vrede.
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