
TASTEN NAAR DE TOEKOMST 

Ter voorbereiding op ons eeuwfeest: 100 jaar de 
Christengemeenschap in Nederland, hebben de geestelijken 
in maart een driedaagse retraite gehouden. Daarin hebben 
we onszelf de vragen gesteld: Hoe kunnen we de komende 
100 jaar tegemoet gaan? Wat beweegt ons? Wat vernieuwt 
ons? Het was een unieke ervaring om in alle rust, zonder 
de werkdruk van urgente vraagstukken en beslissingen 
waarmee de synode vaak belast is, deze vragen te 
bewegen. Aan het einde van deze retraite constateerden 
wij, dat deze bijeenkomst ons als priesterkring heeft 
samengebracht – meer dan bij andere gelegenheden. Ook 
bleek bij deze gelegenheid, dat deze zoektocht meer het 
karakter had van tasten naar de toekomst dan concrete 
plannen destilleren. Daarvoor was het nog te vroeg. 

De bevindingen van onze retraite krijgen in de komende 
maanden een vervolg. Enerzijds zijn ze verder ontwikkeld 
tijdens de afgelopen april-synode; anderzijds tijdens een 
landelijke dag, die op 9 mei voor alle besturen en 
instellingen van de Christengemeenschap in Nederland en 



België werd gehouden. Bij die gelegenheid heeft ook het 
Landelijk Bestuur haar Beleidsplan voor de komende 10 
jaar voorgelegd. Wij hopen dat in de komende maanden in 
al onze gemeenten deze plannen verder bewogen worden, 
zodat daaruit een gezamenlijke wil kan ontstaan die aan 
onze toekomst richting geeft.  

Wat beweegt ons? Daarvan krijgen we letterlijk een 
voorproefje, wanneer op zondag 20 september en zondag 
25 oktober een ‘priester-carrousel’ wordt gehouden: de in 
het werk staande geestelijken zullen op die dagen in een 
andere gemeente de dienst houden, zodat we wellicht met 
meer bewustzijn van onze Christengemeenschap als geheel 
de mensenwijdingsdienst kunnen ervaren. 

Al deze activiteiten monden uit in de eigenlijke viering van 
100 jaar de Christengemeenschap, wanneer op zaterdag 14 
november in den Haag een landelijke dag georganiseerd 
wordt. Deze zal – nadat in de Thomaskerk de dienst is 
gehouden – in het Elisabeth Vreedehuis plaats vinden. Bij 
deze gelegenheid hopen we niet alleen onze leden, maar 
ook bevriende organisaties welkom te heten. Deze dag zal 
enerzijds in het teken staan van ‘terugzien met het oog op 
de toekomst’, anderzijds van vooruitzien naar de toekomst 
van onze Christengemeenschap in Nederland en 
België.Noteer deze datum alvast in de agenda! 
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