
Ziet de vijgenboom en met hem alle andere bomen: wanneer de 
knoppen uitlopen en gij dat waarneemt weet gij dat de zomer nabij is. 
Wanneer gij echter al deze gebeurtenissen bemerkt, zult gij daaraan 
weten dat het Godsrijk nabij is. 

Amen, de waarheid zeg ik u: dit mensengeslacht zal niet vergaan 
voordat dit alles zich vervult. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar 
mijn woorden zullen niet vergaan. 

Lukas 21, 29 - 33 

Advent 

Verwachten we ieder jaar opnieuw gedurende de vier adventsweken het 
naderende kerstfeest alleen als een herinnering aan de grootse 
historische gebeurtenis van de geboorte van Jezus in Bethlehem? 
Verwachten we in de diepste betekenis van het woord niet veel meer ‘Hij 
die komt? Het Latijnse woord ‘Adventus’ betekent ‘aankomst’. 

Iets verwachten is meer dan alleen passief op iets wachten. Zelfs in een 
oude betekenis van het woord betekent wachten: het oog op iets gericht 
houden en zorgende waakzaamheid. 

Deze innerlijke activiteit van ‘verwachten’ klinkt ook door wanneer we 
zeggen dat een vrouw een kind verwacht. Zwangerschap is immers van 
nature vervuld met de hopende, liefdevolle en zorgende toewending tot 
de ziel die komen wil. Het wil een voorbereidende tijd zijn die vervuld is 
van datgene wat het kind de goede weg in het leven wijst. En we weten 
hoeveel er tijdens de zwangerschap van afhangt hoe het kind wordt 
verwacht en hoe het door goede gedachten en gevoelens van warmte 
wordt omringd. 

Als men echter van de adventstijd spreekt als een tijd van verwachting, 
dan geldt dit alles eveneens: Christus komt. 

Het belang van dat verwachten spreekt Christus op een verrassende wijze 
zelf uit wanneer hij spreekt niet alleen van zijn aankomst maar ook van  
zijn wederkomst. Hij doet dat in wat we kennen als de kleine apocalyps 
in Lukas 21: 

“Waakt te allen tijde met biddende gedachten, opdat gij de kracht hebt u 
te verheffen boven alles wat geschieden zal en te staan voor des Mensen 
Zoon”. 

Ignaz Stegeman 



Richt u op 

Gij mensenziel, 

wordt verlicht, 

want uw Licht komt 

en de lichtmacht van de Ik Ben 

omstraalt u. 

Want zie, 

het duister bedekt wel de aarde 

en duisternis bedekt de volkeren, 

maar over u zal de zon opgaan 

van de Ik Ben, 

en zijn lichtmacht  wordt over u zichtbaar. 

Jesaja 60, 1-2 

Hij zal als middelaar tussen hemel en aarde het licht naar beneden 
dragen, geboren worden in een grot en aanbeden door herders. Hij zal de 
kracht van de stier aan banden leggen en de mensen als leider van hun 
zielen bijstaan en hun onsterfelijkheid verlenen. Na zijn hemelvaart zal 
hij nog eenmaal terugkeren, de doden opwekken en hen na zijn 
uiteindelijke overwinning op het Boze naar een nieuwe wereldronde 
leiden. 

Uit de Mithras mysteriën  


